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HIER IN SALLAND

Beatrix en Marinus

door Matthijs Oppenhuizen
ngetogen, eerbiedig en uiter-
I aard een kwinkslag. Gisteroch-
tend kwam een afvaardiging
van herensociéteit Voorheen De
Nuts Neut in Olst bijeen thuis bij
regent senior Marinus Beumer.
Aan de Parallelweg, waar enkel re-
genten wonen. Een adellijk straat-
je. Maar daar ‘aan de boorden van
de Spoorsloot’ hesen de heren
rond 8.30 uur de driekleur met
oranje wimpel, deden een
heildronk op Beatrix, Juliana, Pie-
ter, Maxima ‘en vooruit, Wil-
lem-Alexander’ en zongen het
Wilhelmus (couplet zes ietwat
weifelend, één werd voluit gezon-
gen). Ook klonk het lied ‘Juliana,
onze Vorstin’, want voor de heren
is er één echte vorstin: de liefste,
Juliana. Trouw tot in den dood.
Maar noem de heren niet aarts-
conservatief, want regent Eilerts
had op de wijs van het konings-
lied deze tekst gecomponeerd:
Beatrix en Senior
Danken wij voor zoveel jaar
Zoveel liefde zoveel kracht gaven zij
Voor ons land en voor 't ontbijt
zorgden zij zo'n lange tijd
Hebben ons zoveel vreugde toege-
bracht”
Zelfs de rap zat in dit nummer.
Met soepele (nou ja...) hiphopbe-
wegingen rapten de heren:
De ‘M’ is van Marinus
3 vingers naar bené

De ‘M’ is van Marinus

He’s cool, man, he’s okay”

John Ewbank, luister en leer!
Ik ga er vanuit dat het op sin-
gle wordt uitgebracht en te
downloaden is via iTunes,
dat wordt numero uno in de
hitparade. Vervolgens scho-
ven de heren aan voor een ko-
ninklijk ontbijt. Met zelfs ge-
bak en gekookte eieren. Daar-
mee zijn wij aangekomen bij
het waarom van dit alles,
want deze ceremonie werd
gisteren voor (ongeveer) de
25e keer uitgevoerd onder lei-
ding van de regent senior, op
zijn ‘landgoed’. Maar Marinus
abdiceert. Hij, 24 jaar geleden
benoemd tot Ridder in de Or-
de van Oranje Nassau en net
als Beatrix uit bouwjaar 1938,
stopt met deze traditie. Dat
Beatrix tegelijk met hem af-
stand doet van de troon, is na-
tuurlijk bijzonder toevallig.
Vandaar het extra eerbetoon
aan deze regent, volledig te-
recht uiteraard.

Maar ja, wat moeten de he-
ren, wat moet Olst nu? Heeft
dit dorp één koningstraditie,
verdwijnt deze ook al. Maar
regent Eilerts bracht verlos-
sing: op 20 maart (sterfdag
Juliana) planten de heren in
‘hun’ Willy Dobbeplantsoen
een koningslinde. Waar ze
vervolgens elke 30e april sa-
men het volkslied over de
Kortrickvijver laten galmen.
Alvast driewerf hoera.
Herinnert u zich trouwens
nog dat de heren onlangs op
de IJsseloever hun kerktoren
plaatsten? Die is weg, want
de toren wordt versterkt en
opgeknapt om dan weer als
baken aan de IJssel te ver-
schijnen. Het land is in goede
handen, dames en heren. Het
land is in goede handen.
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B Regenten Van der Werf, Eilerts en Beumer hijsen de driekleur.
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